AFKE PRICKER-OVERDIEP

STERK

“Mijn drie zussen en broer zaten allemaal op hockey en ik
dus .ook”, vertelt Roemer. “Dat ging niet helemaal lekker.
Tk zit namelijk een beetje anders in elkaar dan anderen.
G-hockey was geen optie. Vaak ging ik op zondag met mijn
vader mee naar de rugbywedstrijden van de Amsterdam
Academicals bij Ascrum. Een teamgenoot van mijn vader,
Fake (Nieuwenhuis), dolde dan altijd wat met me; beetje
tackelen en ballen gooien. Hij vroeg mij wanneer ik nou
eens ging rugbyen. Maar ik dacht eigenlijk dat ik niet sterk

genoeg zou zijn voor deze sport.”

; passie bij de Pickwick Players
in Deventer. Hij heeft niet aangeboren hersenletsel als ge-
Vﬁlg van herseninfarcten bij TBC op jonge leeftijd. Rechts-
zijdig is hij zwak en zijn denken en handelen zijn vertraagd.

Roemer (16) speelt met grote

“Mijn vader werd coach van de colts bij de Pickwick Play-
ers in Deventer en ik keek aan de zijlijn mee. Toen kwam
het moment dat het team vroeg of ik het volgende seizoen
mee kwam trainen. Aan een fysiotherapeut schreef ik in de
vakantie een briefje dat ik heel graag wilde rugbyen maar
dat ik daarvoor sterker wilde worden. Wekelijks helpen #€
mij nu met oefeningen en ik doe sinds kort ool aan crossfit.
Ries (Langeslag) werd mijn rugbytrainer bi de juniorer-
“Voor jedereen is een plek bij rugby”, zel hij, “of Je nO¥ 4
dun, kort, lang bent of een beperking hebt.” AlS tighthead-

prop ben ik heel waardevol voor het team, zegt hij. Iedere
dag denk ik aan de komende trainingen en wedstrijden.

Rugby is mijn leven.”
Roemer: “Voor iedereen is een plek, zei hij.”

Inmiddels rugbyt broer Bauke (14) ook: “Rugby heeft alles
in sport, hetis lekker fysiek, vergt tactiek, het is soms hard,
maar eerlijk. Het mooiste vind ik het respect dat er voor
elkaar is. En natuurlijk gaaf dat ik met mijn broer kan spe-
len. Aan tafel praten we (te) vaak over rugby, we analyseren

wedstrijden en situaties.”
Vader Kees: “Toen Roemer laatst eens bij Hilversum een
try scoorde, brak i
ook is, hier is hij gewoon é

k. Hoe bijzonder speciaal onderwijs
én van de kinderen die lekker

samen sporten.”

in Amsterdam toen hij er genees-

kunde studeerde. Hij werd captain van het tweede team
1 het eerste en pmmoveerde naar de
ereklasse. Gerrit Dekker trainde hem en blijft de bron van
idige trainerschap en coaching: ‘de bal is van goud’.
heel pelangrijk. Heerlijk om dat nu met
pelen, ondanks de be-

Kees rugbyt sinds 1983
bij Ascrum, prop iI

zijn hu
“Rugby is VoOr mij

mijn zoons te kunnen delen, samen s

perkingen.”
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